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Beste lezer,

In 2023 vieren we in Vlaanderen en Nederland de
1de editie van Poézieweek. Van 26 januari tot 1
februari zetten we het belang én de schoonheid
van poézie in de kijker, ook in de klas. In vele
scholen is Poézieweek dé aanleiding om rond
gedichten te werken. Daar willen we met deze
lestips een beetje toe bijdragen.

Het thema van deze Poézieweek is

‘vriendschap’. Hester Knibbe en Miriam Van

hee - zelf goed bevriend - schrijven samen het
Poézieweekgeschenk. We zijn ook van dit thema
vertrokken om deze lestipbundel samen te
stellen. Poéziecentrum zorgde voor een mooie
selectie gedichten rond het thema, de redacteurs
gingen ermee aan de slag. Je vindt in deze bundel
zowel een aantal algemene tips om met poézie te
werken (die we voor de editie van 2021 maakten)
en zes lestips bij één specifiek gedicht. De eerste
twee lestips zijn ook geschikt voor kleuters.

We hopen dat deze bundel jullie inspireert en op
weg zet naar boeiende en verrijkende lessen rond
poézie. En vergeet niet dat de bundel het hele
jaar door bruikbaar is. Want poézie, dat verrijkt
élke les.

Veel leesplezier,
ledereen Leest en Stichting Lezen



DEEL. I
ALGCEMENE
—S TIPS

Werken met poézie in de klas? Dat kan je het hele jaar door.
Hier vind je een aantal algemene werkvormen die je kan
inzetten bij het vormgeven van jouw poézieonderwijs.

Deze werkvormen zijn elk jaar opnieuw bruikbaar.

Hier volgt een korte terugblik op die werkvormen.

I. PRATEN OVER POEZIE

Praten over poézie wordt al gauw gezien als taai. Waar moet je precies over praten en
waar begin je? Een goed uitgangspunt is natuurlijk een bestaand gedicht. Kies een gedicht
dat aansprekend is voor de doelgroep waaraan je lesgeeft.

Zorg ervoor dat je het gedicht meerdere malen voordraagt; liefst luisteren de leerlingen eerst
een keer naar het gedicht (zonder opdracht vooraf) en daarna luisteren ze gerichter (ze
moeten bijvoorbeeld onthouden welke zin ze het meest aanspreekt). Bij voorkeur kunnen de
leerlingen ook nog meelezen met het gedicht op een (digidbord.

Daarna kun je klassikaal vragen stellen over het gedicht of je bespreekt een aantal
poétische elementen die in het gedicht zitten (bijvoorbeeld: herhaling, rijm, alliteratie,
klankovereenkomst, etc.).

Ook is het vaak prettig te werken in tweetallen, waarbij je de leerlingen één (of meerdere)
gedicht(en) laat lezen. Ze proberen dan zelf de poétische elementen op te zoeken of ze
bespreken met z'n tweeén wat ze mooi/verrassend/raar vonden aan het gedicht.

2. POEZIE IN HET WILD

Poézie is overal. Je kunt het zelf schrijven en vervolgens in het wild verspreiden. Je kan
ook op zoek gaan naar poézie die soms letterlijk op straat ligt.

Ruitenwisser-poézie bestaat uit korte gedichten (bijvoorbeeld een elf of een haiku) die de
leerlingen zelf schrijven. Als ze deze op kleine papiertjes schrijven, kunnen ze die papiertjes
verspreiden in de buurt onder de ruitenwissers van auto’s. Hiermee schrijven de leerlingen
ook echt voor een publiek.

Straatpoézie is te vinden op allerlei plekken in Nederland en Vlaanderen. Via de website
https://www.straatpoezie.nl kun je zien welke gedichten bij jouw school in de buurt zijn.
Neem de leerlingen mee op een route langs poézie in het wild!

3. GEDICHTEN BUITEN ZINNEN

Gedichten zijn over het algemeen vrij gemakkelijk te ontleden. Zeker als je niet al te
lange gedichten kiest, kan je elk woord op een apart blaadje schrijven en vervolgens met die
woorden weer proberen een ander gedicht te maken.



Met leerlingen kun je op deze manier aan de slag gaan met creatief schrijven/puzzelen. Ze
proberen van de gegeven woorden zelf een gedicht te maken. Die bespreek je (in tweetallen of
klassikaal) na en uiteindelijk kan je ook nog verklappen wat het originele gedicht is waaruit je
de woorden had geleend. Is hun eigen gedicht geslaagder dan het origineel?

4. DE POEZIESPREEKBEURT

De spreekbeurt is natuurlijk een bekend fenomeen in het basisonderwijs. Ook de
boekbespreking wordt geregeld nog gedaan, maar de poéziespreekbeurt is minder populair.
Zonde, want ook gedichten zijn het zeker waard om besproken te worden.

Als leerlingen via internet of (liever nog) via bundels die in de klas liggen een gedicht hebben
gevonden dat ze aanspreekt, gaan ze verder op onderzoek uit. Wie schreef het? Waar gaat het
(volgens hen) over? Wat schreef de dichter nog meer? In welke vorm is het geschreven? Etc.
Je kan het zo uitgebreid/beknopt maken als je wil.

Doel is dat leerlingen op één gedicht inzoomen en elkaar daarover vertellen. Hopelijk levert het
een veelheid aan prachtige verhalen, meningen, analyses en gedichten op!

5. EEN SCHOOL VOL GEDICHTEN

Gedichten kunnen makkelijk een hele school bevolken. Een gedicht op de trap, een
gedicht op de toiletten, een gedicht op een leeg muurtje op het plein, etc.

Probeer eerst eens een week lang elke dag een gedicht voor te dragen. Daarna nemen de
leerlingen het stokje van je over en neemt elke dag één leerling een “gedicht van de dag” mee
naar school.

Vervolgens kan je uit alle voorgedragen gedichten een favoriet klassengedicht selecteren.
Dit gedicht zou je bijvoorbeeld heel groot kunnen uitprinten en op de deur van jouw klas
kunnen hangen. Op die manier heeft iedere klas een eigen gedicht.

Als je het grootser wil aanpakken, bepaal je met de hele school waar je de gekozen gedichten
permanent/tijdelijk zou kunnen aanbrengen. Wellicht een mooi gedicht op de deurmat? Of een
versje op de wand van de aula?

Wil je de algemene lestips van 2021 nog eens rustig doorlezen en uitproberen?
De volledige bundel vind je hier.


www.poezieweek.com/wp-content/uploads/PW21-lestips_basis.pdf

DEEL. 2:
=STIPS Bl
N GEDICHT

LESTIPI

WIJ TWEE

twee bomen zijn een bos. dat klinkt een beetje gek.
maar haal je er een weg, blijft er een lege plek.

ik kan mijn broer niet missen. hij kan niet zonder mij.
hoe groot de draak ook is, hij krijgt me altijd vrij.

hij is agent en rover. als ik het vraag: prinses.
soms is hij achtentachtig, al is hij nog maar zes.

we spelen baas en hond. dan laat ik hem eens uit.
zijn armen worden poten en hij kwispelt als ik fluit.

is hij de bij, de hommel, word ik vanzelf de bloem.
mijn handen zijn de blaadjes en mijn broertje het gezoem.

hij is graag goochelaar met mij als wit konijn.
nog voor hij weg kan zeggen moet ik verdwenen zijn.

maar lang mag dat niet duren. we horen bij elkaar.
twee bomen zijn een bos. dat is wel gek, maar waar.

Bart Moeyaert
In: Jij en ik en alle anderen
(Querido, 2013)

OVER DE AUTEUR

Bart Moeyaert werkte o.a. als redacteur voor de kindertijdschriften van Uitgeverij Averbode.
Zijn eerste boek, Duet met valse noten, werd bekroond als beste boek van het jaar door de
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV)/de Leesjury. Het groeide uit tot een klassieker. Er
volgden meerdere (prenten)boeken en gedichten. Met zijn schrijfwerk won hij heel wat prijzen
en bekroningen, waaronder de Astrid Lindgren Memorial Award in 2019, een van de grootste
internationale oeuvreprijzen voor jeugdliteratuur.

Wist je dat... Bart Moeyaert koning Boudewijn als peetoom heeft?
Dat is gebruikelijk in Belgié voor de jongste van zeven opeenvolgende zonen.




VOOR HET LEZEN

Geef de kleuters de opdracht om in de klas op zoek te gaan naar twee voorwerpen die bij
elkaar horen. Dit kan van alles zijn: een potlood en een slijper, een schaar en papier, een vork
en een mes, een pop en een bedje, twee puzzelstukken, een kraal en een draad, een sleutel en
een slot... Voorzie een toon- en vertelmomentje. Wat hebben de kinderen gevonden? Waarom
vinden ze de voorwerpen bij elkaar horen? Laat hen vrij associéren en verwoorden, er is geen
“juist” of “fout”.

Vertel aan de kinderen dat je een gedicht gaat voorlezen met als titel “Wij twee”. Vraag hen
om goed te luisteren of ze in het gedicht ook dingen horen die bij elkaar passen. Kunnen de
kinderen alle associaties uit het gedicht halen? Lees het gedicht een tweede keer voor tot de

kleuters ze allemaal gevonden hebben.
NA HET LEZEN

Vraag aan de kinderen welk gevoel ze krijgen van het gedicht. Maakt het hen blij? Vinden ze
het grappig? Of maakt het hen net een beetje triest omdat ze misschien om één of andere
reden een broer of zus moeten “missen”?

De verteller van het gedicht kan zijn broer maar moeilijk missen. Vraag aan de kleuters of ze
ook iemand in hun leven hebben die ze niet kunnen missen: iemand uit hun familie, een goede
vriend, een geliefd huisdier? Waarom zouden ze deze persoon (of dier) zo missen moest hij of
zij er niet meer zijn? Hoe voelt het om iemand te missen? Voelen ze dat ergens in hun lichaam:
hun hoofd, hun hartje, hun buik? De verteller in het gedicht beschrijft het als een “lege plek” in
het bos.

Vraag aan de kleuters of ze ook een broer, zus of vriend hebben waar ze graag mee
samenspelen. Spelen ze soms “doe alsof”-spelletjes met elkaar? Wat bootsen ze dan zoal na?

Stel voor om samen ook eens een “doe alsof”-spel te spelen.

AAN DE SLAG

RA RA RA

Knip de kaartjes (zie werkblad) uit en steek ze in een zakje. Verdeel de kleuters
in duo’s. Laat hen per duo een kaartje trekken en de situatie samen uitbeelden.
Benadruk dat ze hiervoor goed moeten samenwerken. Kunnen de andere kleuters
raden wat er op hun kaartje stond? En hoe vonden ze het om samen met een
vriendje een situatie uit te beelden? Vonden ze het leuk/grappig/een beetje
spannend/moeilijk of net gemakkelijk?



AAN DE SLAG

"TOVERTEKENEN

De kleuters werken per twee samen voor deze opdracht. Plooi een A4-papier dubbel
met de open zijde naar boven. Het ene vriendje mag op het eerste deel de bovenste
helft van een gek dier, sprookjesfiguur, mannetje of monster tekenen. Hij of zij tekent
het hoofd en het lijf, maar niet de benen. De tekening moet eindigen aan de plooilijn.
De randen van het lijf mogen tot net over de plooilijn getekend worden. Wanneer de
eerste kleuter klaar is met tekenen, draait hij of zij het blad om zodat zijn tekening
verborgen is, en geeft het door aan zijn vriendje. Dit vriendje mag nu de onderste
helft tekenen: gekke benen, parmantige poten, een sierlijke staart of griezelige
tentakels? Je kunt het zo gek niet bedenken! Is de tekening klaar? Dan mag het
gezamenlijke kunstwerk open geplooid worden... verrassing!?

TIP: Stimuleer de kleuters om niet steeds met hetzelfde vriendje samen
te werken maar ook eens voor een ander vriendje te kiezen. Wie weet
ontstaan er nieuwe vriendschappen?

MEER?

Honger naar meer poézie voor kleuters rond het thema vriendschap?
Snuister dan zeker eens door deze bundels:

Magneetje - Milja Praagman (Leopold, 2021
Het lijkt wel een feestje! - Stijn De Paepe (Lannoo, 2020)
Er is iets aan de kip met je hand - Geert De Kockere (De Eenhoorn, 2017)

BIBLIOGRAFIE
“Wij twee” - Bart Moeyaert - In: Jij en ik en alle andere kinderen (Querido, 2013)

AUTEUR LESTIP
Ine De Volder



WIJ TWEE

twee bomen zijn een bos. dat klinkt een beetje gek.
maar haal je er een weg, blijft er een lege plek.

ik kan mijn broer niet missen. hij kan niet zonder mij.
hoe groot de draak ook is, hij krijgt me altijd vrij.

hij is agent en rover. als ik het vraag: prinses.
soms is hij achtentachtig, al is hij nog maar zes.

we spelen baas en hond. dan laat ik hem eens uit.
zijn armen worden poten en hij kwispelt als ik fluit.

is hij de bij, de hommel, word ik vanzelf de bloem.
mijn handen zijn de blaadjes en mijn broertje het gezoem.

hij is graag goochelaar met mij als wit konijn.
nog voor hij weg kan zeggen moet ik verdwenen zijn.

maar lang mag dat niet duren. we horen bij elkaar.
twee bomen zijn een bos. dat is wel gek, maar waar.

Bart Moeyaert
In: Jij en ik en alle anderen
(Querido, 2013)
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LESTIP 2

Een eend zie je zelden alleen,
heeft altijd
nog een andere om zich heen.

Eend voor eend

drijven ze dan samen op de plas.
Zij aan zij.

Of zij aan hem.

Soms wou ik
dat ik een eend was ...

Geert De Kockere
In: Er is iets aan de kip met je hand
(De Eenhoorn, 2017)

OVER DE AUTEUR

Geert de Kockere (Tielt, 18 mei 1962) is een Vlaamse schrijver. Hij schrijft vooral kinderboeken.
Hij werd opgeleid tot onderwijzer, maar werd later beroepsjournalist. Hij werkte o.a. voor

De Standaard-Het Nieuwsblad. In 1989 debuteerde hij met een bundel kindergedichten: Vingers
in de jam. Daarna publiceerde hij o.a. verhalenbundels, poézie, prentenboeken en jeugdromans.
Meer info? www.geertdekockere.be

VOOR HET LEZEN

Ga met de leerlingen in een kring zitten en vraag van welk dier ze wel een vriend
zouden willen zijn.

Geef zelf een voorbeeld dat je bijvoorbeeld heel graag vrienden zou willen zijn met een giraf,
omdat je dan altijd lekker hoog kan zitten en ver kan kijken. Of dat je wel een vriend zou willen
zijn met een leeuw, omdat die je kan beschermen en dat je dan nooit meer bang hoeft te zijn.
De leerlingen komen met suggesties. Schrijf ze op het bord en zet er ook bij waarom ze vriend
zouden willen zijn van een bepaald dier.

Laat de leerlingen tot slot nadenken over of ze dat dier ook zélf zouden willen zijn. Zou je soms
willen dat je een leeuw/giraf/mier/krokodil/poes was (misschien omdat je dan nég makkelijker
vrienden kan worden met een dier)?
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NA HET LEZEN

Lees het gedicht een keer rustig voor. Luister naar de reacties en vraag er nadien eventueel
naar. Bijvoorbeeld: “Jij moest lachen, wat vond je grappig aan het gedicht?” of “Jij keek heel
geconcentreerd, vond je het soms een moeilijk gedicht?”

Vraag voordat je het gedicht nogmaals voorleest aan de leerlingen om goed te luisteren en na
het gedicht te zeggen wat ze voelen bij het gedicht. Misschien moet je eerst een voorbeeld
geven van gevoelens (blijheid, verwarring, verliefdheid, boosheid, moeheid etc.). Na het
voorlezen kun je kort in gesprek over welke emotie het gedicht “meedraagt” en waarom dat
danzois..

AAN DE SLAG

Geef elke leerling een (groot) blad papier en pak de kleurpotloden erbij.

Ze gaan aan de slag met een tekening over hun vriendschap met een dier. Ze kunnen zichzelf
als zichzelf tekenen, maar ze kunnen zichzelf ook als een dier tekenen. Misschien een leeuw
met een brilletje zoals de leerling zelf? Of een flamingo met een blauwe schoenen?

Lees, als ze klaar zijn met de tekeningen, nogmaals het gedicht voor en kijk of je er samen

achter kan komen wat er in het gedicht rijmt. “Alleen” en “heen”, “plas” en “was”. Rijmt “zij” ook
op “zei”? Rijmt “eend” ook op “eend”?

Studeer tot slot met de leerlingen een rijmende zin in. Het gemakkelijkst is:

“twee vrienden liggen in de plas / in het gras:
soms wou ik dat ik een ............cccecueunee... WaAs”

De kinderen presenteren hun eigen tekening (ze gaan even staan of komen vooraan in de klas)
en zeggen de zin die jullie hebben ingestudeerd erbij.

Stimuleer de kinderen eventueel tot andere rijmwoorden, zoals: “twee vrienden zitten in de
klas” of “twee vrienden zitten op een terras”. Soms verbazen ze je met de meest creatieve
woorden en vondsten.

Uiteraard kunnen de leerlingen de kunstwerken mee naar huis nemen en thuis ook de
ingestudeerde zin erbij zeggen. Als je filmpjes of foto’s maakt van de voordracht/het
kunstwerk, deel ze eventueel met de hashtag #poezieweek op sociale media.

MEER?

Andere bruikbare dierenverhalen voor kinderen vind je in het boek Misschien wisten zij

alles van Toon Tellegen (Querido, 2001). Allerlei gedichten (ook over dieren) vind je in de
prentenbundel Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt van Edward van de Vendel
(Querido, 2019).

BIBLIOGRAFIE

“Een eend zie je zelden alleen..” — Geert De Kockere. In: Er is iets aan de kip met je hand -
Geert De Kockere (De Eenhoorn, 2017)

Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt — Edward van de Vendel (Querido, 2019)
Misschien wisten zij alles — Toon Tellegen (Querido, 2013)

AUTEUR LESTIP
Jelle Pieters
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Een eend zie je zelden alleen,
heeft altijd
nog een andere om zich heen.

Eend voor eend

drijven ze dan samen op de plas.
Zij aan zij.

Of zij aan hem.

Soms wou ik
dat ik een eend was ...
Geert De Kockere

In: Er is iets aan de kip met je hand
(De Eenhoorn, 2017)
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LESTIP3

WAT MOET JE DOEN

ALS JE JE ZORGEN MAAKT OVER JE BESTE

VRIEND OF VRIENDIN

Misschien heeft onze vriendschap

griep.

Misschien is onze vriendschap
verkouden.

Nu zouden we zakdoekjes

bij haar neus moeten houden,
maar hoe doe je dat?

En klopt het wel wat ik hier typ?

Misschien moet onze vriendschap
een tijdje naar bed.

Met rust gelaten.

Geen wekker gezet.

Wat denk je - als we elkaar

een tijdje niet zien,

zou dat haar aspirine kunnen zijn?

Haar vitamine c,

Toen ik je de laatste keer zag doktersrecept, voor een weekje of twee?
leek je lach En springt daarna onze vriendschap
niet zo diep, weer blij in het rond?

en we hebben elkaar daarna veel Met haar longen vol lucht

minder geappt, en een smile om haar mond?
ons gesprek was verlept, Ik denk het.
onze grapjes waren Ik hoop het.

aan water toe. Ik wil ons weer fris.

Dus ja, onze vriendschap O, als er maar niets ernstigers is.

is ziek — of moe. O, als er maar niets ernstigers is.

O, als er maar niets ernstigers is.

Edward van de Vendel
In: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt
(Querido, 2019)

OVER DE AUTEUR

Edward van de Vendel (Leerdam, 1 augustus 1964) is een Nederlandse schrijver en vertaler van
kinder- en jeugdboeken. Hij begon als onderwijzer, maar is sinds 2001 fulltime schrijver. In 1996
debuteerde hij met kinderpoézie. Daarna volgden vele titels, o.a. prentenboeken, jeugdromans,
poéziebundels en meer. Zijn werk wordt in vele talen vertaald en zijn werk is veelvuldig
onderscheiden met prijzen en griffels. Meer info? www.edwardvandevendel.nl
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VOOR HET LEZEN

Vraag aan de leerlingen om aan een situatie te denken waarin je op ziekenbezoek ging.
Wat deed je toen? Nam je ook iets mee voor de zieke? En als je zelf ziek bent?

Wat helpt dan om je minder ziek te voelen? Waar word je weer vrolijk van?

Waar knap je een beetje van op?

Schrijf de woorden waarmee de leerlingen komen op het bord. Waarschijnlijk woorden
zoals fruitschaal, cadeau, snoepjes, tv kijken, muziek, buiten zijn, slapen, etc.

Lees daarna rustig het gedicht voor van Edward van de Vendel. Zorg dat je voor elke
leerling het gedicht uitprint en dat het werkblad op de achterkant van het gedicht staat.
De leerlingen kunnen meelezen met het gedicht als je het voordraagt.

NA HET LEZEN

Lees (nadat de leerlingen het gedicht dus al één keer gehoord hebben) het gedicht
nogmaals rustig voor.

Stel de leerlingen de volgende vragen en laat ze de antwoorden bij voorkeur opschrijven.
Zo gaat elke leerling hopelijk echt nadenken over het antwoord en krijgen niet alleen de
leerlingen die hun hand opsteken de beurt.

— Welke dingen waar je beter van kan worden herken jij in het gedicht?
Zet er een streep onder.

— Waar zie jij dat het gedicht rijmt? Omcirkel die woorden.
Vervolgvraag: moet een gedicht rijmen?

— En waarom denk jij dat de laatste regel drie keer wordt herhaald?
“O, als er maar niets ernstigers is”

Inventariseer de antwoorden door ernaar te vragen en probeer ook door te vragen op wat
de leerlingen zeggen. Op die manier onderzoek je het gedicht als het ware met de hele
klas, zonder dat er één juist antwoord is op de vragen.

AAN DE SLAG

Laat de leerlingen hun notitieblok/kladblok pakken of geef elke leerling een leeg
A4-vel. Hierop schrijven ze als centraal begrip: BUITEN SPELEN. Daar omheen komen
steekwoorden te staan (woordweb). Laat ze daarna in drie fasen nadenken/associéren
over buiten spelen:

— Schrijf met potlood: welke voorwerpen horen bij buiten spelen?
Waar speel je mee?

— Schrijf met een andere kleur: wat DOE je als je buiten speelt? Welke
werkwoorden horen erbij?

— Schrijf met pen/een andere kleur: hoe VOELT (emotie) het als je buiten
speelt? En wat kan je voelen (aanraken) als je buiten speelt? Bijvoorbeeld:
ijzer (van het klimrek) of de wind langs de wangen.
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Nu proberen de leerlingen een vriendschap die misschien wat frisse lucht nodig heeft te
omschrijven. Even lekker naar buiten ermee! Dat helpt!
Ze vullen de lege puntjes in. Je kan ze helpen door van 1t/m 6 te gaan en ze te begeleiden.

1. Schrijf hier een zin over wat je samen buiten gaat doen

2. Schrijf hier een zin met een voorwerp erin, bijvoorbeeld:
“lekker samen op de schommel”

3. Schrijf hier een zin over hoe dat voelt (om te schommelen)

4. Schrijf hier een zin over waarmee je samen buiten kan spelen
(bijvoorbeeld een bal)

5. Schrijf hier een zin over iets dat je kan aanraken als je buiten
aan het spelen bent

6. Schrijf hier een zin die mooi past bij de laatste zin
(daar wordt ze vast weer beter van)

Het is natuurlijk erg leuk om de gedichten (als ze af zijn) voor te laten dragen door de
leerlingen. Dit kan in groepjes (bijvoorbeeld in viertallen), maar ook klassikaal is het leuk
om iets te presenteren wat je hebt geschreven, mits de veiligheid in de klas het toelaat.
Het krijgt nog extra kracht en inhoud als je de gedichten misschien presenteert op het
schoolplein. De gedichten hangen dan aan het klauterrek buiten, op de muur of naast de
glijbaan.

Is het resultaat leuk? Deel het op sociale media met de hashtag #poezieweek.

MEER?

In de algemene lestips uit 2021 staan een aantal tips over hoe je poézie ook buiten het
klaslokaal voel- en zichtbaar kan maken. Ook via www.plint.nl kan je allerlei mooie poézie-
uitingen vinden die je in de school kan inzetten, zoals kalenders, raamgedichten, posters,
magazines, etc.

BIBLIOGRAFIE

“Wat je moet doen als je je zorgen maakt over je beste vriend of vriendin” - Edward van
de Vendel. In: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt — Edward van de Vendel
(Querido, 2019)

AUTEUR LESTIP
Jelle Pieters
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WAT MOET JE DOEN

ALS JE JE ZORGEN MAAKT OVER JE BESTE

VRIEND OF VRIENDIN

Misschien heeft onze vriendschap

griep.

Misschien is onze vriendschap

verkouden.

Nu zouden we zakdoekjes

bij haar neus moeten houden,

maar hoe doe je dat?

En klopt het wel wat ik hier typ?

Toen ik je de laatste keer zag

leek je lach

niet zo diep,

en we hebben elkaar daarna veel
minder geappt,

ons gesprek was verlept,

onze grapjes waren

aan water toe.

Dus ja, onze vriendschap

is ziek — of moe.

Edward van de Vendel

Misschien moet onze vriendschap
een tijdje naar bed.

Met rust gelaten.

Geen wekker gezet.

Wat denk je - als we elkaar

een tijdje niet zien,

zou dat haar aspirine kunnen zijn?

Haar vitamine c,

doktersrecept, voor een weekje of twee?

En springt daarna onze vriendschap
weer blij in het rond?

Met haar longen vol lucht

en een smile om haar mond?

Ik denk het.

Ik hoop het.

Ik wil ons weer fris.

O, als er maar niets ernstigers is.
O, als er maar niets ernstigers is.

O, als er maar niets ernstigers is.

In: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt

(Querido, 2019)
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WERKBLAD

Titel: o

(schrijf de titel pas op als je het hele gedicht af hebt gemaakt)

Misschien moet onze vriendschap even

Misschien heeft onze vriendschap zin
in frisse lucht.

Wat denk je — als ze lekker kan
buiten spelen -
ZoU dat NAAr ...,

Daar wordt ze vast weer beter van
Daar wordt ze vast weer beter van
Daar wordt ze vast weer beter van
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LESTIP 4

VRIENDEN

Als je

in mijn arm knijpt

op het juiste moment...

Als je zegt

wat ik net wil gaan zeggen.
Als je zwijgt

over wat ik net wil verzwijgen.
Als ik je aankijk,

scheel of vierkant

en jij spiegelt

met een knipoog terug,
weet ik:

dat kan alleen

bij jou.

In: Een steen zweeft over water
(Ploegsma, 2002)

OVER DE AUTEUR

Theo Olthuis (10 september 1941) werd geboren in Amsterdam, waar hij ook opgroeide en tot
1998 woonde. Daarna verhuisde hij naar Bergen (Noord-Holland). Hij is onderwijzer geweest in
Amsterdam en dramadocent bij de balletscholen De Toverfluit en Scapino Dansschool.
Olthuis schrijft gedichten en toneel voor kinderen en volwassenen. Zijn gedichten werden
gepubliceerd in de bladen Okki en Taptoe en in vele bundels.

Meer info? www.theo-olthuis.nl
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VOOR HET LEZEN

Begin de les met het stellen van de volgende vraag: “Stel je voor... er komt een alien naar
de aarde en je kan met de alien praten. Het bijzondere wezentje komt van een planeet
waarvan hij de ENIGE bewoner is en jij vraagt hem: “... dus je weet helemaal niet wat
vriendschap is?” En de alien zegt: “Vriendschap? Nooit van gehoord! Wat is dat dan?”
Wat zou jij de alien dan als antwoord geven?

Laat de leerlingen even over de “casus” nadenken en vertel erbij dat ze eventueel
in tweetallen kunnen overleggen. Het gaat in feite om een definitie van het woord
vriendschap. Wat is dat eigenlijk?

Zet op het bord als centrale term het woord vriendschap en bevraag de leerlingen over
hun definitie van het woord. Schrijf in steekwoorden rondom het centrale begrip wat het
gesprek oplevert. Als de leerlingen met een warrig of vaag verhaal komen, vraag dan door
en geef ze nog iets meer tijd om verder na te denken.

Lees als het gesprek afloopt (of als de tijd op raakt) het gedicht één keer rustig voor.

NA HET LEZEN

Zorg dat elke leerling een A4 krijgt waarop het gedicht staat. Laat de rest van het blad
leeg, zodat de leerling eronder iets kan opschrijven.

Lees het gedicht nogmaals rustig voor (de leerlingen kunnen dus meelezen op hun
eigen blad dat op hun tafel ligt). Nadat je het nogmaals hebt voorgelezen, geef/stel je de
leerlingen een aantal opdrachten/vragen die ze individueel uitvoeren/beantwoorden:

— Het gedicht “begint” op vier plekken met de woorden “Als je”. Daar zitten ook steeds de
hoofdletters in het gedicht. Wat vind jij het mooiste stukje dat met “Als je” begint?

— Onderstreep de mooiste zin van het gedicht volgens jou.
— Omcirkel een woord of een groepje woorden dat je raar of minder mooi vindt.
— Wat vind je van het einde van het gedicht (de laatste drie regels)?

— Als je een andere titel aan het gedicht moet geven, wat zou die titel dan zijn?

Laat de leerlingen nadat iedereen zijn antwoorden heeft opgeschreven (onder het gedicht)
in tweetallen kort bespreken wat ze hebben geantwoord. Zo zien ze hoe een ander naar
het gedicht kijkt.

Bespreek tot slot met de hele groep kort hoe de vragen zijn beantwoord en wat ze is
opgevallen qua overeenkomsten/verschillen in hoe ze naar het gedicht kijken.

AAN DE SLAG

Geef elke leerling het werkblad met daarop drie kolommen.

De leerlingen denken aan iemand (iemand waarmee ze een sterke verwantschap of
vriendschap voelen: dit kan ook een familielid zijn) en krijgen steeds per kolom ongeveer
één/anderhalve minuut de tijd om dingen in te vullen. Benadruk dat ze niet te veel moeten
nadenken, maar vooral moeten opschrijven wat als eerste in ze opkomt. Ze gebruiken het
werkblad uiteindelijk alleen om uit te kunnen putten bij de samenstelling van hun eigen
vriendschapsgedicht.
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Daarna gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen “Als je”-gedicht. Ze schrijven
eigenlijk (minimaal) vier zinnen over de vriendschap die ze voelen met hun beste vriend/
vriendin/ouder/zus/broer/opa/oma. Steeds beginnen ze een zin met “Als je...” en ze putten
uit hun associatie die ze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld:

— Als je met me voetbalt en steeds precies naar mij toe schiet
— Als je een grap maakt die je altijd maakt en ik moet toch weer lachen

— Als je met me over gamen en computers praat

Tot slot maken ze van die vier (of vijf of acht) zinnen een gedicht. Ze hoeven niet alle
zinnen te gebruiken die ze hebben gemaakt, ze kiezen de mooiste uit. Geef ze ook nog de
opdracht om (net als in het voorbeeldgedicht) een einde te schrijven. Dit kan gelijk zijn
aan het voorbeeldgedicht, maar stimuleer ze om een eigen, origineel einde te schrijven aan
hun gedicht. Ze maken daarmee hun tekst rond en af.

Om het gedicht (als vervolgopdracht) mooi te presenteren kunnen ze de essentie van hun
vriendschap proberen te tekenen op bijvoorbeeld een A3-vel. Daaronder kunnen ze dan
hun gedicht netjes uitwerken.

Ook is het leuk om ze een foto mee te laten nemen die heel erg tekenend is voor de
vriendschap waarover ze schrijven. Deze foto kan dan i.p.v. een tekening bovenaan een vel
worden geplakt.

Het is mooi om de kinderen hun gedicht te laten voordragen, waarna ze ook nog iets
vertellen over de foto en waarom die zo bij de vriendschap die ze voelen past. Zo leren ze
dat een gedicht kan verwoorden wat je voelt en wat je belangrijk vindt. Bovendien zien de
kinderen van elkaar welke personen veel voor hen betekenen.

Is het resultaat waanzinnig leuk of verrassend? Deel het op sociale media met de hashtag
#poezieweek.

MEER?

Het magazine DICHTER. van Plint heeft bij elke uitgave een ander thema. Er staan hele
bruikbare gedichten in die je kan voorlezen of die je kan koppelen aan een kleine opdracht.
Uitgave nummer 9 gaat in z’'n geheel over vriendschap en is dus een mooie aanvulling op
het thema van de Poézieweek 2023. Die uitgave is te bestellen via de volgende link:
https://www.plint.nl/dichter/dichter-nr-9-vriendschap.html

BIBLIOGRAFIE
Vrienden - Theo Olthuis. In: Een steen zweeft over water — Theo Olthuis (Ploegsma, 2002)
www.plint.nl/dichter (meer gedichten voor kinderen van 6 tot 106 jaar)

AUTEUR LESTIP
Jelle Pieters
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WERKBLAD

ASSOCIATIE
Voor een klein gedicht
over iets groots (zoals vriendschap)
Schrijf hieronder ALLES op waaraan je denkt. Niets is fout, alles is goed.

Je hoeft het niet voor te lezen of te delen met een ander
(als je dat niet wil).

Dingen waarover je met je
(beste) vriend/vriendin vaak
praat of nadenkt
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VRIENDEN

Als je

in mijn arm knijpt

op het juiste moment...

Als je zegt

wat ik net wil gaan zeggen.
Als je zwijgt

over wat ik net wil verzwijgen.
Als ik je aankijk,

scheel of vierkant

en jij spiegelt

met een knipoog terug,
weet ik:

dat kan alleen

bij jou.

In: Een steen zweeft over water
(Ploegsma, 2002)
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LESTIPS5

VRIENDIN

Je hebt iemand nodig,

stil en oprecht

die als je wat nieuws draagt
onmiddellijk zegt:

‘Best een leuk ding

maar jou staat het niet echt.
Het liefst met een stem

als een giftige spin.

Pas dan kun je zeggen:

‘Ik heb een vriendin.

’

Erik van Os
In: ‘Applaus voor mijn vinger’
(Querido, 2022)

OVER DE AUTEUR

Erik van Os volgde een opleiding tot kleuterleider en studeerde een paar jaar Nederlands. Hij
zingt en speelt gitaar. Erik praat graag urenlang over mooie dichtregels. Hij geniet van mooie
films, goeie boeken en bergwandelingen. Dit gedicht komt uit Applaus voor mijn vinger, een
bundel die thema’s aanreikt waar iedereen mee worstelt: dromen, verliefdheid, ouders, school,
oorlog, eenzaamheid ... Tien van de 52 gedichten kun je overigens als lied beluisteren op
YouTube, Spotify, TikTok, enz.

VOOR HET LEZEN
Projecteer de cover van het boek Hoe maak ik een HOE MAAK IK
vriend? van Evelien De Vlieger op het digibord. Vertel
waarover het boek gaat. Felix gaat op kamp, een kamp
waar hij niemand kent. Zijn moeder zegt dat hij wel
een vriend zal maken. Maar hoe doe je dat, een vriend
maken? Ga met de leerlingen brainstormen over de
vragen: Hoe maak je een vriend(in)? Wanneer kun je
zeggen: ‘Ik heb een vriend(in)?
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NA HET LEZEN

Vraag de leerlingen deze zin aan te vullen: Ik vind dit een .......occeneeees gedicht. De woorden
‘stom’ en ‘leuk’ mogen niet gebruikt worden. Hoor eens of jouw leerlingen het eens zijn met
de dichter. Waarom wel/niet? Informeer of zij hun mening eerlijk kunnen/durven zeggen
tegen een vriend(in)? Nodig de leerlingen uit om het gedicht te ‘spelen’. Verdeel de rollen:
twee vrienden/vriendinnen die tegenover elkaar staan, een verteller. Klinkt de stem van de
vriend(in) als een giftige spin?

AAN DE SLAG

Stel kort de dichter Toon Hermans voor, een beroemd Nederlands dichter en cabaretier.
Geboren in 1916, gestorven in 2000. Laat de leerlingen dit YouTube-filmpje zien

waarin hij het gedicht “Je hebt iemand nodig” voordraagt: https:/www.youtube.com/
watch?v=GyS8kCuu5EQ

Valt het de leerlingen op dat Erik van Os met zijn gedicht “Vriendin” een knipoog stuurt
naar de grote dichter Toon Hermans? Plaats de gedichten naast elkaar en laat de
leerlingen beide gedichten vergelijken.

De leerlingen schrijven een acrostichon of naamgedicht over hun beste vriend(in). Een
naamgedicht is een gedicht waarvan de eerste letters van elke regel een naam vormen. Als
die letters onder elkaar worden gezet, lees je over wie het gedicht gaat.

Laat de leerlingen eerst een woordspin maken over hun vriend(in). Wie is hij/zij? Wat
vindt zij/hij leuk om te doen? Waar wordt zij/hij blij van? Er wordt gedacht aan het uiterlijk,
hobby’s, interesses ... Het lijstje met de eigenschappen dat eerder werd geschreven, kan
ook gebruikt worden. De letters van de naam van de vriend(in) worden onder elkaar
geschreven. Dat zijn de beginletters van een zin die iets meer vertelt over die persoon.

In een beeldles kunnen de beginletters of initialen eventueel als in een middeleeuws
handschrift versierd worden. Verwijs even naar de manier waarop Felix uit Hoe maak

ik een vriend? te werk ging: ‘Aan elke letter besteedt hij veel tijd. Het zouden insecten
kunnen zijn, of misvormde spinnen. Hij tekent er een bos omheen en in het blauw van de
lucht een helikopter of drie” Ofwel kunnen ze er een portret van hun vriend(in) bij tekenen.

MEER

Onderons podcast - Joetz vzw en het Geluidhuis
https://healthies.joetz.be/onderons

Deze podcast laat kinderen van 8 tot 12 jaar aan het woord in 5 afleveringen. Ze delen hun
ervaringen met vriendschap en geven een unieke kijk in hun leefwereld. Zo reiken kinderen
elkaar de tools aan om vriendschappen te maken, ruzies op te lossen, om te gaan met
groepsdruk. Per aflevering kan je gebruik maken van een lesmap. Het zet leerlingen aan
het denken, leert hun ervaringen verwoorden en die met anderen delen.

BIBLIOGRAFIE

“Vriendin” - Erik van Os, Jan Jutte (ill.). In: Applaus voor mijn vinger (Querido, 2022)
“Je hebt iemand nodig” - Toon Hermans

Hoe maak ik een vriend? - Evelien De Vlieger, Wendy Panders (ill.) (Lannoo, 2018)

AUTEUR LESTIP
Ann Muylle
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VRIENDIN

Je hebt iemand nodig,

stil en oprecht

die als je wat nieuws draagt
onmiddellijk zegt:

‘Best een leuk ding

maar jou staat het niet echt!
Het liefst met een stem
als een giftige spin.
Pas dan kun je zeggen:
‘Ik heb een vriendin.

Erik van Os
In: ‘Applaus voor mijn vinger’
(Querido, 2022)
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LESTIP 6

HET MOOISTE WOORD

Ik ben te laat.
Kijk om me heen.
De klas is stil.

Jij leest.

Bijt in de letters van
de vreemde klanken.
Je zachte stem

wil alles leren.

Ik zit naast je.

Fluister met je mee.

Ik word je mooiste woord.
Ik word je vriend.

Gil vander Heyden
In: DICHTER. NR 6
(Plint, 2017)

OVER DE AUTEUR

Gil vander Heyden is een Vlaams auteur (Hoboken, 30 mei 1937). Ze schrijft gedichten, boeken
voor kinderen en jongeren, korte verhalen, cursiefjes. Haar eerste boekje verscheen toen ze
ongeveer dertig was. Ze vertelt: ‘Mijn eerste boekje had een kort verhaal moeten worden,
maar ik kon niet stoppen met schrijven en het werd een tekst van 30 bladzijden. Ik stuurde
het verhaal naar een uitgever. Die gaf het uit en woeps, ik had een boek: Het jongetje van
chocola.’ Gil won verschillende prijzen. Voor haar zevende dichtbundel, Kleine stemmen, werd
ze bekroond met een Zilveren Griffel.

Ze behoort tot de vaste medewerkers van DICHTER, het driemaandelijkse poézietijdschrift
voor jonge lezers.
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Bedenk een (nieuwe) titel Waar gaat het gedicht over?
voor het gedicht.

VOOR HET LEZEN

Start met het voorlezen van het korte en grappige beeldverhaal “Een mooi woord” van
Joke van Leeuwen. Dat vind je in Mooi boek van Joke van Leeuwen (Querido, 2015, p.6-8).
Verdeel de rollen en laat leerlingen het beeldverhaal een paar keer lezen. Vraag leerlingen
een lijstje te maken van mooie woorden. Hun mooiste woord wordt gemarkeerd.
Leerlingen delen hun antwoord. Gebruik eventueel een woordwolk. Daarin wordt zichtbaar
welke woorden door meerdere kinderen werden gekozen. Hoe vaker een woord voorkomt,
hoe groter het wordt afgebeeld (word cloud of Wordle/ProConnect).

Kunnen ze verduidelijken waarom dat woord voor hen ‘het mooiste woord’ is?

Projecteer het gedicht “Het mooiste woord” op het digibord en lees het voor. Vraag
leerlingen op zoek te gaan naar het mooiste woord. Zijn ze het met elkaar eens? Stond dat
woord ook in de woordwolk?

NA HET LEZEN

Lees het gedicht een tweede keer voor. Ga daarna aan de slag met de gedichtenwolkjes
van Hans & Monique Hagen. Die kun je downloaden op: https:/hanshagen.nl/
gedichtenwolkjes/. Op die manier lezen kinderen belevend en wisselen ze leeservaringen
uit. Hieronder vind je een selectie.

Ny -

Welke gedachte kwam er
in je hoofd op toe je dit gedicht
voor het eerst hoorde?

AAN DE SLAG

OP ZOEK NAAR WOORDEN/ZINNEN DIE RAKEN

Een dichter is een verzamelaar van mooie woorden. Lees de kinderen het
prentenboek Het land van de grote woordfabriek van Agnés de Lestrade en
Valeria Docampo (ill.) voor. Er zijn ook kamishibai-vertelplaten van dit boek.
Laat hen daarna net zoals Florian op zoek gaan naar mooie woorden, woorden
die raken.

Ze kunnen hierbij grasduinen in bladzijden die je uit oude (jeugd)boeken
scheurt. Laat leerlingen net zoals in een stiftgedicht woorden schrappen met
zwarte stift, alleen de mooie woorden blijven over. Oudere leerlingen vinden
misschien zinnen die raken.

FLUISTERPOEZIE

Verdeel de klas in twee groepen. De ene groep zit verspreid in de klas. Ze
hebben een blinddoek om. Er speelt rustige muziek. De leerkracht zegt: ‘Wij
zijn verzamelaars van mooie woorden. Die woorden krijgen vleugels.’ Dat is
het signaal voor de andere helft om rond te wandelen en de klasgenoten een
mooi woord in het oor te fluisteren. Daarna worden de groepen gewisseld. Hoe
hebben de leerlingen dit ervaren? Ging de voorkeur uit naar het influisteren of
naar het beluisteren? Welk woord raakte hen?
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MEER

Filosoof Stine Jensen zet kinderen in Vriendschap is alles aan de hand van open vragen,
herkenbare voorbeelden en een grote vriendschapstest op een toegankelijke manier aan
tot nadenken en filosoferen.

Op de website filosovaardig.nl vind je ook materiaal om met de leerlingen te filosoferen
rond vriendschap: https://basisonderwijs.online/filosoferen-over-vriendschap-
filosovaardig.html

BIBLIOGRAFIE

Het land van de grote woordfabriek - Agnés de Lestrade, Valeria Docampo (ill.) (De
Eenhoorn, 2009)

Mooi boek - Joke van Leeuwen (Querido, 2015)

AUTEUR LESTIP
Ann Muylle
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HET MOOISTE WOORD

Ik ben te laat.
Kijk om me heen.
De klas is stil.

Jij leest.

Bijt in de letters van
de vreemde klanken.
Je zachte stem

wil alles leren.

Ik zit naast je.

Fluister met je mee.

Ik word je mooiste woord.
Ik word je vriend.

Gil vander Heyden
In: DICHTER. NR 6
(Plint, 2017)



29

COLOFON

Deze lestips zijn een uitgave van Stichting Lezen Nederland,
ledereen Leest en Poéziecentrum, ter gelegenheid van de Poézieweek 2023.
www.poézieweek.com

Redactie

Bundel primair/basisonderwijs:
Jelle Pieters

Ine De Volder

Ann Muylle

Bundel secundair/voortgezet onderwijs:
Stefanie Kennes

Iris Wynants

Ineke Holzhaus

Eindredactie
Stichting Lezen Nederland, ledereen Leest

Vormgeving
Tom Suykens (www.tomsuykens.be)

Contact

Stichting Lezen

T +31(0)20 623 05 66
www.lezen.nl

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Stichting Lezen Nederland?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via www.lezen.nl.

ledereen Leest
T +32 (0)3 204 10 00
www.iedereenleest.be

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van ledereen Leest?
Schrijf dan in voor de nieuwsbrief via www.iedereenleest.be.

Poéziecentrum
T +32(0)9 225 22 25
www.poeziecentrum.be

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Poéziecentrum? Meld je
dan aan voor de nieuwsbrief via www.poeziecentrum.be.

Disclaimer

Deze lessuggesties mogen alleen worden afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het
poézieonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave
berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever van de gedichten
staat steeds bij het gedicht vermeld.



